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HEER JEZUS, LEER ME
MIJN KRUIS DRAGEN.
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Gedenk in uwe gebeden de Ziel van Zaliger
JOHANNES KREEFT,
~Zoon van
Henricus Kreeft-Hoefmans

geboren te Best 13 September 1927, overleden
te Hamborg-Nenengamme 29 Jannari 1944.

De zielen van de rechtvaardigen zijn in de
hand van God, en de kwelling van den dood
zal hen niet treffen. Voor de oogen van de
onverstandigen schijnen ze te sterven, hun
uiteinde schijut hun een ramp en hun schei-
den een ondergang, maar zij ziju in vrede en,
hebben ze ook al voor het oog van de menschen
pijnen geleden, eigenlijk is in hen het ver-
trouwen op de onsterfelijkheid in vervulling
gegaan. Ben weinig gekweld, zullen ze er veel
goeds voor genieten, want God heeft hen be-
proefd en zijner waardig bevonden

(Boek der Wijsheid ILI)

Heb medelijden met hem, o God, overeen-
komstig uwe groote barmhartigheid.

(Psalm L.

Mijne ouders, familieleden en vrienden,
. hebt dank voor al uw liefde en zorgen. Vergeet
mij niet in nw gebeden. Wij zullen elkander
‘weerzien.

Heer, geef hem de eenwige rust en 't eenwige
licht verlichte hem. Hij ruste in vrede.
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