wiwsy 535 Br. &




Looft den Heer in Zijn heiligdom.
Looft Hem met zang en orgelspel.

.I..

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
Richardus Maria Schelleman,

Echtgenoot van

Paulina Maria van Giezen,

geboren te Axcl 2 Sept. 1920 en overleden in het
concentrati p te Bergen-Belsen (D) 22 Febr. 1945,
waarvan berlcht werd ontvangen 5 April 1946.

d door den bezetter zocht hij rust. maar
vond die niet voordat God hem opnam in Ziin eeu-
wige woning.

Zijn trouw aan het Vaderland was gegrondvest in
zijn trouw aan godsdienst en geloof, God zal zijn
trouwen dienaar loonen.

Door grooten prijs zijn wij vrijgekocht, zooals ve-
len gaf hij zijn leven als prijs voor onze wrijheid.

Hij beminde den luister van Gods huis en heeft door
zang en orgelspel verkondigd den Lof van God.

Dierbare Familie, wreed werden we uiteengeslagen:

Maar och ik zie U weder

Dat lenige Uw werdriet,

Daar waar geen angst of vreezen
Of oorlog meer zal wezen

Daar kent men 't scheiden niet.

Dierbare Pauly, lief klein Petertje, vaartwel, leeft
steeds voor God en bidt voor mij.

Dierbare Ouders, Broers en Zusters, hebt dank,
vaartwel, moge Uw gebed mij helpen.

Heer geef ons Uwen wrede.

Uitgave C. Duym, R. K. Koster — Axel




